
In de week gelegd, 08-26; 22-02-2026,   Van Eden tot Epstein  
Genesis 2,7-9. 3,1-7; Romeinen 5, 12-19; Matteüs 4, 1-11   
 

De wereld lijkt een vulkaan met alle erupties in de zaak Epstein. 
Volgen er nog méér onthullingen van het Amerikaanse Ministerie 
van Justitie? Naast het Engelse en Noorse koningshuis kijken ook 
politieke kopstukken en celebrities gespannen naar het nieuws. 
De aanklacht tegen Epstein, zijn doodzonde, gaat over uitbuiting 
en sekshandel van minderjarige meisjes. Epstein is dood, maar 
medeplichtigen leven nog. De vraag aan hen luidt: Waar ben je, 
waarom maak je kapot wat zuiver en schoon is? 

  
Als er één geschiedenis in Genesis tot de verbeelding spreekt, is het wel de parabel van 
Adam en Eva. Dit symbolische verhaal over de zondeval komt bij iedereen bínnen. Wie 
zoekt er niet naar het verloren paradijs van zijn vroege jeugd, naar dat prille begin in 
zuiverheid? Maar de slang van het kwaad in de Hof van Eden, wringt zich in ieders 
bestaan binnen. Net als Adam en Eva willen de meesten van ons zélf uitmaken wat goed 
is en wat kwaad. God roept tot Adam: Waar ben je? Als je zó leeft, blijft er van het 
paradijs niets over, alles en iedereen gaat eraan onderdoor.  
 
Paulus schrijft aan de Romeinen dat door één mens -Adam- de zonde in de wereld de 
kwam. Die herhaalt zich in ieder van ons, de erfzonde. Maar God biedt de mensen 
redding in de níeuwe Adam, Jezus. Hij is die éne mens die ons de zuivere gave van Gods 
genade brengt. Hij neemt de schuld van ons allen op zijn schouders en schenkt ons een 
nieuw begin!   
 
In  het evangelie zien we Jezus in de woestijn. Leven maakt hier weinig kans. 
Wanneer Jezus hier veertig dagen en nachten in vasten en gebed heeft 
doorgebracht, komt Satan. Zoals ooit de slang in Eden, wil Satan nu Jezus  
verleiden. Hij vraagt hem van stenen brood te maken. Je kunt het, zegt hij. 
Laat zien hoe machtig je bent; kies voor je eigen grootheid. Maar Jezus weet 
dat hij de nieuwe Adam is en zoekt het leven bij God. Hij wil de wet niet 
veranderen, maar juist vervúllen! Anders dan de meesten van ons gaat Jezus 
niet door zijn knieën voor macht. Hij wil zijn medemens en God dienen.  
Eden 2.0 !  
 

 

 


